
Slotgebed 

God van leven, dankbaar zijn we voor dit huis  

waarin we samenkomen, 

maar vooral voor de mensen hier aanwezig  

of via de streaming meevierend 

Zo ontdekken we telkens weer het wonder 

van uw aanwezigheid in elkaar. 

Wij kunnen hier niet blijven, 

laat ons opstaan om vrij en onverdeeld  

terug te gaan naar ons dagelijkse leven, 

in het vertrouwen dat Jezus’ liefde  

zal ons drijven. 

Vandaag en alle dagen die komen. Amen. 

 

Lied   

Sta op en wees niet bang,  Hij heeft ons aangeraakt. 
Sta op en weest niet bang.  
Wij kunnen hier niet blijven,  
de wereld roept ons wakker, 
Jezus gaat voor ons uit; zijn liefde zal ons drijven. 
 

Mededelingen 

 

Zending en zegen  

 

4 december 20:00: Vertelvoorstelling 

‘Het eerste avondmaal’ hier in deze kerk. 

Vergeet geen kaarten (€16) te bestellen:  

https://www.heteersteavondmaal.be/ 

OF SCHRIJF JE NAAM OP DE LIJST  

achteraan in de kerk. 

22 november 20:00: Concert van Fine tuned 

‘Home: waar het licht zingt en het donker luistert’ 

hier in de kerk: info@fine-tuned.be  

Een kerk kan je ruiken 

zoals een snuffeldier 

op zoek is naar iets eetbaars. 

Hongerig zoeken we, 

misschien zien we niets 

maar ruiken we slechts een spoor: 

 

God ging voorbij. 
 

 

 

 

Woorden van ver, vallende sterren, 
vonken verleden hier gezaaid. 
namen voor Hem, dromen, signalen  
diep uit de wereld aangewaaid. 
Monden van aarde, horen en zien,  
onthouden, spreken voort 
Gods vrij en lichtend woord. 
 
Tafel van Een, brood om te weten 
dat wij elkaar gegeven zijn. 
Wonder van God, mensen in vrede, 
oud en vergeten nieuw geheim. 
breken en delen, zijn wat niet kan, 
doen wat ondenkbaar is, 
dood en verrijzenis. 
 
 

Anders 
denken                  

en 
doen ! 

 

 

 9 november 2025 

Feest kerkwijding  

 Sint Jan van Lateranen 

Thuiskomen  
in het huis van God 

https://www.heteersteavondmaal.be/
mailto:info@fine-tuned.be


Welkom 

Welkom in dit huis  

van breken en delen 

om kracht op te doen  

om de komende week  

weer tegemoet te gaan, 

zodat het aan ons te zien zal zijn  

dat wij hier geweest zijn. 

 

Gebed om nabijheid 

Laten we bidden dat Gods Geest  

in ons kan wonen: 

 

Daarom bidden wij tot U, God, 

in al onze kleinheid, 

met ons hele mens-zijn, 

om uw Geest vandaag hier onder ons, 

in dit samenkomen, 

zodat wij vervuld worden 

en rechte wegen gaan. 

 

Kom Schepper, adem in ons hart 

dat koud en eenzaam op U wacht 

en vul ons met uw warme gloed 

die mensen anders leven doet. 

 

Gij troost ons machteloos verdriet 

als Gij niet komt, bestaan wij niet, 

gij zijt het vuur dat ons ontsteekt, 

de adem die ons leven geeft. 

 

Verlicht ons duistere bestaan,  

Schepper van liefde, 

neem onze zwakke twijfel weg 

en zet ons wankel leven recht. 

Kome over ons uw Geest … 
 

Maak ons toch los van alle kwaad 

en breng ons vrede, vroeg of laat, 

wijs ons de weg, de goede baan 

die wij moeten gaan. 

 

Geef ons van U een nieuw gezicht, 

een straaltje van Gods lieve licht, 

dan worden wij, als Gij ons helpt 

een spiegelbeeld van Jezus zelf. 

Kome over ons uw Geest … 
 

Wees voor ons vergeving en verzoening; 

wil ons aanvaarden, maak ons nieuw 

en geef dat wij anderen hun fouten vergeven. 
 

Wees voor ons bevrijding van alle kwaad: 

open ons hart en onze geest, 

dat wij voor anderen, 

een zegen mogen zijn. Amen. 

 

Vredewens 

 

Communie 

 

 

 

Om in stilte thuis te komen bij onszelf 
Erwin Roosen 
 

Ik ben blij dat Ik je af en toe 

in mijn huis mag ontmoeten – zegt God. 

Ik hoop dat je je er thuis voelt 

en dat je er ervaart dat Ik,  

doorheen mensen, van je hou. 

Graag wens Ik dat je zelf  

een ‘huis van vriendschap’ wordt en dat je  

met heel veel tederheid en genegenheid 

met mensen omgaat,  

ook als je het moeilijk met hen hebt. 

Durf mensen vergeving aanreiken 

en schrik er niet voor terug 

je eigen kleine kanten  

toe te geven. 

Ik wil je daarbij helpen 

door je te laten delen  

in mijn vriendschap. 

Het is aan jou om  

er een antwoord op te geven  

zegt God. 



Gebed bij brood van leven  
Met het gezegende brood in ons midden, danken 

we danken omdat God in ons midden is. 

= Daar waar vriendschap is en liefde 
   Daar waar vriendschap is, daar is God met ons 
 

Gij die ons in het leven roept 

en ieder van ons kent bij onze naam 

wij bidden U en zoeken U. 
 

Gij die de mensen liefhebt 

en tot liefde hebt geschapen, 

wij zegenen danken U  

omdat wij mensen zijn naar uw beeld. 

Gezegend zij  

die voor elkaar een steun zijn en toeverlaat, 

die het brood van leven delen, 

die uw naam heiligen. 

Ubi Caritas... 
 

Gezegend is de nieuwe mens 

die onze hoop verankert, 

die spreekt en uw eigen woord is: 

vriendschap en waarheid, gebroken knecht,  

minste mens, dienaar van Uw trouw  

en die leeft voor ons ten dode toe: Jezus Messias. 
 

Gezegend zij  

die doen als Hij en opstaan tegen alle dood, 

die zijn Geest ademen en leven naar uw woord. 

Gezegend zij die die moeizaam of van harte 

vrede delen en hier uw rijk stichten. 

Ubi Caritas ... 
 

Onze Vader 

Heer, leer ons bidden,  

zonder grote woorden, in de stilte van ons hart. 
 

Dat uw naam mag klinken  

alle dagen van ons leven, 

als een zegen voor alles wat leeft. 
 

Dat uw rijk zichtbaar mag worden 

in ons zoeken naar gerechtigheid, 

in ons geloof dat bergen verzet. 
 

Dat uw wil mag geschreven zijn in ons hart; 

dat wij trouw mogen zijn aan uw verbond. 
 

Wees voor ons dagelijks brood, 

dat wij met anderen delen. 

 
 

Lofzang 

Met God willen wij samen zijn, 

in zijn dienst willen wij leven, 

zijn woord willen wij spreken, 

zijn wil vervullen, 

zijn naam aanroepen en Hem loven: 

Gebed naar Jan Las 

God van leven, 

wij bidden dat dit stenen gebouw  

waarin wij wekelijks samenkomen 

ons blijft inspireren, 

Wij bidden dat wij als geloofsgemeenschap  

in staat blijven 

om uw gelaat te laten oplichten voor de wereld. 

Dat liefde, aandacht en zorg voor mensen 

gestalte blijft krijgen in onze toewijding aan elkaar. 

Amen. 

 

Inleiding op de lezingen 
Ieder mens is een huis waarin God woont,  

zegt Paulus ons, met als fundament Jezus zelf. 

Een tempel is een plaats waar God woont,  

maar God woont ook in mensen. 

Daarom maakt Jezus zich zo kwaad  

als hij ziet hoe het er aan toegaat in de tempel. 

 

Lezing  1 Korintiërs 3, 9b -11, 16-17 

Paulus schrijft ook aan ons: 

Gods bouwwerk bent u. 

Ik heb als kundig bouwmeester  

het fundament gelegd, 

waarop een ander voortbouwt,  

dank zij de genade van God die ik gekregen hebt. 

Maar laat iedereen uitkijken  

hoe hij daarop verder bouwt. 

Want niemand kan een ander fundament leggen 

dan wat er reeds ligt, namelijk Jezus Christus. 

Weet u niet dat u Gods tempel bent  

en dat de Geest van God in u woont? 

Als iemand de tempel van God te gronde richt,  

zal God hem te gronde richten. 

Want de tempel van God is heilig,  

en die tempel bent u. 

 

Kindvriendelijk moment 

 

Orgel 

 

Evangelie    Johannes 2, 13-22 C. Leterme 
Maak van het huis van mijn Vader geen markt!'  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Homilie 

 

Voorbeden 

Bidden wij om een kerk van mensen 

die klinkt als klokken,  

verschillend gestemd en één gebeier, 

dat wakker schudt, oproept en meeleven vraagt. 

 

Bidden om een kerk van mensen 

veelvormig, veelkleurig  

als een regenboog van vrede. 

 

Bidden om een kerk van mensen 

meerstemmig gestemd  

en één samenklank, 

omdat ieder zingt van Gods liefde  

en op Hem vertrouwt. 

=  Het is goed te vertrouwen op de Heer, 
 het is goed op Hem te hopen. 
 

Bidden  

om in anderen 

het ene leven dat wij delen, te herkennen. 

 

Bidden  

om in anderen 

dezelfde adem, dezelfde geest bezig te weten. 

 

Bidden om in anderen 

de Onnoembare te zien 

en op Hem te hopen. 

Bonum est confidere… 
 

Bidden wij voor de zieken, 

mensen buiten bewustzijn, van wie we niet 

weten waar ze verblijven 

Bidden voor de mensen die buiten spel worden 

gezet, gekleineerd om wie ze zijn. 

 

Bidden voor de mensen met de dood voor 

ogen, 

voor hen over die de grens zijn overgegaan 

(…) 

 

Het is goed te vertrouwen op de Heer, 

het is goed op Hem te hopen. 

Bonum est confidere… 
 

Geloofsbelijdenis naar psalm 23 

Die mij hoedt als een herder, 

die voorziet in wat ik nodig heb, 

die mij voedt in mijn verlangen, 

die mij rust brengt in mijn hart, 

die mij leidt naar helder water, 

die voorkomt dat ik verdwaal, 

die mij wijst wat recht is, 

die zelf genoemd wordt: gerechtigheid. 

 

Moet ik gaan door diepe dalen, 

moet ik gaan door duisternis en dood, 

ik hoef niet bang te zijn dat ik val, 

want Gij loopt naast mij, 

uw steun geeft moed en troost aan mij. 

 

Aan uw tafel mag ik eten  

en de sterken kijken toe. 

Ik drink van uw genade,  

een mens maakt Gij van mij. 

 

En waar ik ga: 

geluk en genade van U 

alle dagen dat ik leef. 

 

In U mag ik wonen, onzegbaar nabije God, 

Blijvende, tot in lengte van dagen. 

 

Offerande 
Dank om met uw bijdrage  

onze geloofsgemeenschap  

te steunen. Scannen kan enkel 

met de bankapp. 

 


